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In dit 150e nummer een gewone vierpas zonder
opsmuk, zonder toeters en bellen. Een nieuwe
kerkenraad is aangetreden. Het is gepast hen veel
wijsheid toe te wensen. Het valt in deze coronatijd
i niet mee om nog een beetje zicht te houden op hoe

het allemaal verder moet. We hopen op lichtpuntjes,

maar vooruitkijken frustreert vaak ook, want steeds

: / blijkt volgende week de situatie weer anders...

‘\w Prediker (hfk. 11:1) geeft het advies om “je brood uit
Sint-Clemenskerk Eppeghem, Viaams Brabant t€ werpen over het water, want je vindt het later weer
terug” Het is de moeite waard om het hele stukje er nog eens op na te lezen. Het is een
oproep om altijd maar weer te blijven proberen, ook zonder dat je vooraf alle ins-en-outs
kent. Als een kind, onbevangen de eendjes voeren...

Wim Wattel

Van de nieuwe kerkenraad

Zondag 17 januarijl. zijn wij in een mooie dienst door ds. Martijn Junte bevestigd als leden
van de nieuwe kerkenraad. Het is een overgangskerkenraad, die in beginsel functioneert
tot 1juli 2021. In die zes maanden willen wij een kerkenraad zijn voor alle leden van onze
bijzondere Koorkerkgemeenschap. Ds. Dick Steenks is gelukkig bereid om zijn werk als
consulent van de kerkenraad voort te zetten.

Wij zien het als onze belangrijkste taak om samen met u allen het vertrouwen en de
rust in de Koorkerkgemeenschap te herstellen. Wij zullen ons inzetten om in openheid
en eensgezind op te trekken met de besturen van VVHM en RGMZ, rekening houdend
met onder meer de aanbevelingen van het visitatierapport. In onderling overleg met hen
willen wij een begin maken met het proces om te komen tot een organisatiestructuur
van onze gemeenschap, waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Ook denken we na over hoe en wanneer we op zoek kunnen gaan naar een nieuwe
vaste predikant. We zouden niets liever willen dan dat er weer kerkdiensten gehouden
kunnen worden in onze Koorkerk, waar iedereen mag komen en waar we weer het
warme contact met elkaar kunnen hebben, dat we nu zo missen. Voorlopig zit dat er
door de Coronamaatregelen niet in. Samen met het Bouwteam kijken we hoe we het
gemeenschapsgevoel toch kunnen versterken. Zie elders in deze Vierpas.

Dit is best een ambitieus programma. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. We hebben
daarbij uw steun hard nodig en wij zullen er hard aan werken om uw steun te verdienen.
Wij zijn heel blij dat het Bouwteam ons daarbij wil helpen. Ook hopen wij van harte dat
het verzoeningsproces, waar José Baars over heeft verteld op de gemeenteavond van
8 december jl., onder leiding van predikant/mediator Tom Rijken gemeenteleden kan
helpen. Elders in deze Vierpas kunt u daar meer over lezen.

Wij zullen u regelmatig informeren over onze activiteiten, waarbij we via nieuwsbrieven
en de Vierpas een open communicatie met u nastreven. Als een van onze eerste besluiten
hebben wij binnen de kerkenraad een taakverdeling afgesproken. Voor de hierna
aangegeven aandachtsgebieden is een lid van de kerkenraad het aanspreekpunt voor
de bestaande taakgroepen en voor u, als leden van de Koorkerkgemeenschap.

Tenslotte willen wij u nadrukkelijk vragen: denk met ons mee. Heeft u ideeén, zorgen,
voorstellen of commentaar, laat het ons weten.

Hugo, Luuk, Marica, Ria en Simone



Afscheid kerkenraadsleden

In de dienst van 17 januari hebben
we afscheid genomen van onze oude
kerkenraadsleden.

Alleen al de hoeveelheid tijd en moeite
die deze mensen gestopt hebben in
onze Koorkerkgemeenschap, is bewon-
deringswaardig. De bloemenbon en het
boek: De jongen, de mol, de vos en het paard,
geschreven door Charlie Mackesy, hebben
zij allen in dank aanvaard.

Op de kaart daarbij stond de volgende tekst
geschreven:

Lieve Wim, Lieve Chris, Lieve Marijn, Lieve Joke,
Lieve Hans en Lieve Tom,

Dit boek en deze bloemenbon zijn voor jou..
Als dank voor jouw enthousiasme waarmee
je begonnen bent, jouw tijd, jouw grote inzet
en jouw zoektocht naar het goede voor de
Koorkerkgemeenschap.

Met een hartelijke groet,

Hugo, Luuk, Marica, Ria en Simone

Kennismaking Tom Rijken

Ds. Tom Rijken

Sinds januari mag ik in uw Koorkerk-
gemeenschap onderweg zijn. Tijdens de
aanloop in november en december had
ik enkele gesprekken met uw Gemeente
en bezocht de Gemeenteavond van 8
december.

Ik kom als buitenstaander in uw Gemeente
om te helpen bij een proces van vergeving
en verzoening rond de conflicten die er
ontstaan zijn. Ik zal met de mensen die een
geschil of conflict met elkaar hebben in
gesprek gaan. Mijn rol daarin is hen samen
rond de tafel te brengen en met elkaar
uit te diepen waar het geschil of conflict
ontstond, om daarna in een proces van
luisteren naar elkaar een nieuwe openheid
proberen te vinden. Veel mensen hebben
verwondingen opgelopen, zijn beschadigd
geraakt. Zo willen we niet verder naar
de toekomst, laten we daarin vooral het
gesprek naar elkaar toe zien te vinden.

Zelf ben ik mediator, coach en predikant.
Mijn hoofdbezigheid is het predikantschap.
In 2001 heb ik mijn mediatoropleiding
gedaan, om daarna in 2002 het model van
church-mediation in de Verenigde Staten
te hebben leren kennen. Dit model heb ik
in Nederland geimplementeerd, in wat nu
het “Platform Christen Mediators” is. Diverse
uit uw Gemeente kennen mij uit de periode
van 1999 tot 2009, toen ik predikant was van
de Doopsgezinde Gemeente in de Lange
Noordstraat hier in Middelburg.

Nu ben ik predikant van de Doopsgezinde
Gemeente Breda en werk daarnaast als
adviseur, mediator en interim predikant in
de Vrijzinnige kerken.Van 2015 tot 2020 was
ik vijf jaar als kerkelijk inspirator werkzaam
in de Kapel in Hilversum, een vrijzinnige
Gemeente van Vrijzinnigen Nederland,
Remonstranten en Doopsgezinden.

Ik woon met mijn vrouw Janneke in
Oosterhout en wij zijn beiden nog actief in
het werk. Daarnaast hebben wij onze taak
naar onze kinderen en kleinkinderen en
genieten van onze hobby’s. Zelf beeldhouw
en sport ik in de vrije tijd. In de winter is dat
het schaatsen en in de zomer het buiten
langeafstand zwemmen.

Mocht u met mij willen spreken, neem dan
gerust contact op. Mijn telefoonnummer is:
06-22517565 en mijn mailadres s
tomrijken@gmail.com

In verbondenheid,

ds. Tom Rijken

Zondag 14 februari 2021, ds. Tom Rijken
Laten we hopen dat de lock-down dan
weer voorbij is en wij elkaar in kleine kring
in de Koorkerk kunnen ontmoeten. Na
de laatste kerkdienst van 25 oktober j.l.
ben ik met u als Koorkerk gemeenschap
in gesprek gekomen en mag ik nu in uw
midden aan het werk zijn met mediérende
gesprekken. Voor ons allen geldt dat wij
in de mildheid en loyaliteit naar elkaar
toe in de geloofsgemeenschap onderweg
zouden mogen zijn. Dat daar in dit
menselijke proces van communiceren
soms problemen ontstaan, heeft ook uw
Gemeente getroffen.

Daar wil ik zondag 14 februari over spreken.
Uitgangspunt is de jaartekst voor 2021 die
ons mag leiden. Deze Bijbelwoorden uit
Lucas 6 vers 36 zeggen: “Wees barmhartig
zoals jullie Vader barmhartig is”. Daarnaast
grijp ik nog naar een ander gedeelte
uit de Bergrede en wil het “Onze Vader”
verdiepen met de bede” .... vergeef ons
onze schulden, gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren”. Ds. Tom Rijken

Kerkdiensten

7 februari 2021
Ds. Jan Klijnsma

14 februari 2021
Ds. Tom Rijken

21 februari 2021
Ds. Alain Verheij

28 februari 2021
Ds. Joep de Valk

7 maart 2021
Ds. Marianne Zandbergen

14 maart 2021
Pastor Wim van Goch

21 maart 2021
Ds. André Meiresonne

28 maart 2021
Werkgroep Spagaat

Zondag 7 februari
2021, ds. Jan
Klijnsma

Thema: de barmhartige
Marokkaan

Hoe kun je in deze
Coronatijd nog gemeente
zijn. Aan de hand van de
barmhartige Marokkaan/
Samaritaan  kijken  wij
hiernaar. Het  woord
compassie zal hierbij een
grote rol spelen. Ik verwijs
naar de "Catechismus
van de compassie” van
Christiane Berkvens.

Ds. Jan Klijnsma



Zondag 28 februari 2021,

ds. Joep de Valk

In de bijbel gaat het met
regelmaat over visioenen. De
vraag nu is of u en ik ook een
visioen voor ogen hebben.
Kunnen wijzelf ook geloven
dat er een goede toekomst in
het verschiet ligt? Of zijn wij
sceptisch geworden op basis van
de ervaring dat ons menselijk
pogen vaak mislukt? Synoniemen
van het woord visioen zijn
droombeeld, droomgezicht,
hersenschim, ideaal, verschij-
ning, zinsbegoocheling. De
synoniemen geven al aan dat
visioenen zowel positief als
onzinnig kunnen worden gezien.
Het ligt er maar aan hoe je er naar
kijkt, hoe je wereldbeeld is of wat
voor mensbeeld je hebt.

U raadt het al, ik wil naar
de verkiezingen. Want daar
gaat het eind februari en
begin maart over. Ik zal geen
debatten kijken, maar wel de
krant lezen. Gezondheidszorg,
sociaal vangnet, economie,
duurzaamheid en vluchtelingen
worden vast genoemd, maar
als het goed is gaat het over
iets groters. Een overkoepelend
begrip, zoals wat ons verenigd,
of hoe solidair wij willen zijn
en in welke mate wij onze
medeburgers vertrouwen.

Wij worden geconfronteerd met
de vraag wat ons mensbeeld
en wat ons wereldbeeld is. Heb
ik een beeld van een ideale
samenleving? En heb ik er
vertrouwen in dat die er ooit kan
komen? Kan ik er in geloven, wat
mijn ideaalbeeld ook moge zijn?

Een dunne draad van licht en
leven,

Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid van de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.
Marijke de Bruijne

Ds. Joep de Valk

Corona update kerkdiensten

Tot onze spijt hebben we voor de komende
periode besloten om een aantal strenge
maatregelen te nemen tijdens de uitvoering
van de diensten.

Dit alles in de hoop dit zo snel mogelijk
terug te kunnen draaien!

De diensten kunnen alleen nog bezocht
worden door mensen die thuis geen
mogelijkheden hebben om meete kijkenen
door mensen die nodig zijn bij de opnames.
Eerstgenoemden kunnen zich aanmelden
bij Henk Kappers. Tijdens het lopen in de
kerk wordt een mondkapje gedragen.

De bloemen worden namens de Koor-
kerkgemeenschap rechtstreeks gebracht
naar de persoon voor wie ze bestemd zijn.
We zingen niet meer in de kerk. Het
verzoek gaat naar de predikanten om
zoveel mogelijk kopij aan te leveren die
meegelezen kan worden tijdens de dienst.
Ook stellen we aan hen de vraag om de
diensten wat korter te houden zodat de
mensen thuis wat makkelijker de aandacht
erbij kunnen houden.

Zodra de Orde van Dienst voor de komende
zondag gereed is, vindt u die via de link in
de kolom Bijzonderheden op de pagina
Agenda Koorkerkdiensten
(https://www.koorkerk.nl/kerkdiensten/
agenda-koorkerkdiensten.htm) van
koorkerk.nl.

Elke week worden er veel voorbereidingen
getroffen om de diensten professioneel in
beeld te brengen. Het team Kerk TV heeft
gelukkig een groot incasseringsvermogen
want ze worden regelmatig in de steek
gelaten door de server van de kerkomroep.
lets waar weinig invloed op uit te oefenen is
op het moment supréme, maar waar achter
de schermen hard aan wordt gewerkt.
Mochten er storingen optreden in het
beeld, weet dan dat het beluisteren wel
altijd mogelijk is.

Veel informatie kunt u vinden op de website
van de Koorkerk.

Via de nieuwsbrieven houden wij u op de
hoogte van actuele veranderingen.

Simone Ludikhuijze

Kerk-TV

Nét voor Kerst - toch nog gelukt - was
de eerste uitzending. Kerk-TV in de
Koorkerkgemeenschapis eenfeitgeworden!
Eindelijk kunnen we onze diensten vanuit
thuis meekijken. Sterker nog: inmiddels is
Kerk-TV in principe de enige mogelijkheid
geworden. Onze kerk is immers voorlopig

alleen toegankelijk voor die leden die niet
de mogelijkheid hebben om de dienst
digitaal te volgen. Helaas, natuurlijk ...

Half oktober is de werkgroep ‘Beeld en
Geluid’ ermee begonnen. Met Joke en
Johan, Joop, en ondergetekende. Op
verzoek van de Kerkenraad. We kregen twee
uitgangspunten mee: begin eenvoudig
(uitbreiden kan later altijd nog). En: houd de
bediening simpel. We willen niet afhankelijk
zijn van een enkeling.

We zijn begonnen als volkomen leek
op dit gebied. We hebben gekeken hoe
het bij andere kerken gaat. We hebben
leveranciers uitgenodigd. We hebben
afspraken gemaakt met Kerkomroep (dat is
de organisatie die de uitzending op Internet
verzorgt). We hebben zelf de bekabeling
aangelegd. We hebben instructie gekregen
over de bediening. En het resultaat van al
die acties kunt u dus zelf thuis bekijken...
Inmiddels is onze Kerk-TV een paar weken in
gebruik. Hoe staan we er nu voor?
Allereerst: er wordt ruim gebruik
van gemaakt! Niet alleen ‘live; op
zondagochtend tien uur. Ook wordt er vaak
op een later moment gekeken. Vooral de
zondagmiddag is in trek, evenals de dagen
erna. Bijna honderd keer wordt een dienst
als ‘uitzending gemist’ bekeken.

Helaas verloopt niet alles probleemloos.
Vanwege een overbelaste server valt
soms de verbinding weg. Heel vervelend!
Vanwege Corona hebben zich veel kerken
aangemeld bij KerkOmroep. Inmiddels
is de capaciteit daar uitgebreid, en met
man en macht wordt er gewerkt om de
kinderziektes eruit te halen. Gelukkig is de
dienst op een later moment wel te bekijken.
Hopelijk is het leed spoedig achter de rug.
Als Werkgroep zijn wij heel benieuwd naar
uw bevindingen: ervaart u ook problemen
bij de live-uitzending? En hoe laat treden
die op? Ons vermoeden is dat het vooral in
het eerste kwartier is. Heel graag ontvangen
wij een kort mailtje van u, met daarin uw
ervaringen.

Tenslotte: regelmatig krijgen wij signalen
van Koorkerkers dat het soms best wel
moeite kost om met Kerkomroep te werken.
Als dat ook bij u zo is: geef ons een seintje!
Graag helpen wij u. En als u het op prijs stelt
komen we bij u thuis voor een persoonlijke
instructie.

Namens de Werkgroep ‘Beeld en Geluid’

Joke Homans,

Johan Klumpenaar

Joop Tillema

Gert Kooiman



Terugblik Carols and Lessons, Kerstavond 2020...

En daar zaten ze hoor...twee aan twee in de banken met tussenin een veilingkistje met
lekkers, Engelse kopjes en theepotten.. alles coronaproof.

Verwachtingsvol en blij verrast. Onze reizigers op kerstavond.

Zo waren we opeens in het Verenigd Koninkrijk.

De lichtjes in het middenpad, kunstig verzorgd door Henk Soepenberg en Erik Kuipers,
straalden hun zachte licht uit op alle uitgekozen rode kledingstukken en... op alle rode
wangen!

Vooraan op het podium, het rode pluche met de schotse dekens, warmte alom!

De prachtige carols, vierstemmig gezongen, brachten ons terug in Royal David City... Aleida,
Petra, Martin, het engelenkoor..., te mooi om waar te zijn.

Dirk van Leeuwen en Thilly van der Rijst lazen de lezingen, mee te lezen in de liturgie,
feestelijk samengesteld door Janny Bil.

Een avond voor herhaling vatbaar hoorde ik van velen.

Voorlopig koesteren we hem, a silent night, a star above, a blessed gift, of hope and love, a
blessed Christmas, to you!

Simone Ludikhuijze

foto’s kerstavond: Aron en Elias Ludikhuijze



High tea tijdens de kerstavond

Taakgroep Diaconaat

Gang van zaken diaconale collectes

Nu in de strijd tegen het coronavirus de deelname aan de diensten tot een minimum
beperkt wordt en er ook geen collectes in de diensten meer gehouden worden, zijn de
diaconale doelen volledig afhankelijk geworden van uw bereidheid digitaal deze doelen te
(blijven) ondersteunen.

De vele mensen waar de diaconale projecten voor bedoeld zijn en de organisaties die daar
zorg voor dragen, blijven op uw financiéle ondersteuning rekenen!

In iedere Orde van Dienst en in onze maandelijkse bijdragen in de Vierpas zullen de IBAN
nummers voor de onderscheiden collectes duidelijk opgenomen worden.

Omdat voor de diaconale doelen geen flyers met nadere informatie meer uitgedeeld kunnen
worden, zullen we in de komende periode in de Vierpas wat uitgebreidere informatie
daarover geven.

We hebben geen inzicht in de door u op de centrale rekeningnummers gestorte bedragen.
Achteraf kunnen we u dus helaas geen opbrengst van de collectes meer geven.

Er wordt onderzocht of met behulp van een betaalapp het innen van collectes makkelijker
gemaakt kan worden. Als dat lukt stellen we u daar z.s.m. van op de hoogte. Mogelijk kunnen
we dan weer wél opbrengsten van collectes meedelen.

Ik moet u 2 rectificaties van rekeningnummers van eerder gehouden collectes melden.

* Een attent gemeentelid meldde mij dat in de flyer voor de collecte op 20 november 2020
voor de kinderen in Jemen een foutje in het IBAN-nr. stond, nl. een 8 na INGB. Het juiste
nummer is

NL 86 INGB 0000 000 121 (7 x 0 121) Unicef Nederland, Den Haag o.v.v.‘Kinderen in Jemen
collecte Koorkerk M’burg’

* En voor de collecte voor Amnesty International op 31 januari ontbrak in de Vierpas van
januari het NL-nr., nl. 45.Wel correct in de Orde van Dienst: NL45TRIO 0198 100 000 Amnesty
International, Amsterdam o.v.v. ‘collecte Koorkerk M'burg

Excuses voor mijn slordigheden én dank voor de alertheid van Koorkerkleden.

Collectes februari-

+ 1.0p 1 februari 1953 trof een hevige watersnood Nederland, waarbij met name Zeeland en
Goeree-Overflakkee zwaar getroffen werden. Uit de hele wereld werd toen spontaan hulp
geboden.

Dat leidde in de kerken tot blijvende aandacht voor diaconaal werk buiten Nederland. Het
werelddiaconaat werd vanaf dan als een belangrijke diaconale taak van de kerken gezien.
De 1ste zondag van februari is daarom jaarlijks een werelddiaconale zondag.

Op 7 februari collecteren we voor de bewoners van Bangladesh die elk jaar met
overstromingen te kampen hebben. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds
vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking
weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners
van Bangladesh na een ramp met noodhulp. Maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een
overstroming kunnen voorbereiden. Dat kan bijv. met een keuze voor gewassen die beter
bestand zijn tegen storm en regen en door het opzetten van waterkeringsprojecten. U kunt
uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie Utrecht o.v.v.’Bangladesh project/collecte Koorkerk M'burg:

+ 2. Op 14 februari staat nogmaals noodhulp en rampenpreventie centraal en wel in het
ook nog eens door een oorlog zwaar lijdende Ethiopié. Dit land wordt regelmatig getroffen
door zowel extreme droogte als door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterften
waterbronnen drogen op.

Samen met de Kerk van Ethiopié helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met
noodhulp.

Maar nog beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren
landbouw-

trainingen en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op
andere manieren geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt.

NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. ‘Ethiopié project/collecte Koorkerk
M’burg.



Veertigdagentijd

Op 17 februari - Aswoensdag - start de 40-dagentijd weer: een tijd voor zowel bezinning en
inkeer als ook op weg gaan en actie ondernemen.

Het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar “Ik ben er voor jou” en is
geinspireerd op de “zeven werken van barmhartigheid” zoals die door Jezus kort en krachtig
zijn verwoord in Matthels 25: 35 en 36:

“Want ik had honger en jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken.

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek

en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”.

Het zevende werk, de doden begraven, is daarin 1207 door Paus Innocentius Il aan toegevoegd.
Elke week wordt op één van deze zeven werken de focus gelegd in een daarbij passend project.
Wij willen in de Koorkerk zo veel mogelijk op deze 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie
aan sluiten.

+ 3. Op 21 februari staat “De zieken bezoeken” in Moldavié centraal.

Door de economische situatie in Moldavié - het armste land van Europa - zien veel mensen geen
andere mogelijkheid dan een baan zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen
voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk
in Actie ondersteunt kerken in Moldavié die hen stimuleren voor elkaar te zorgen. Jongeren
helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien
zonder ouders, een plek waar ze met hun verhalen terecht kunnen. NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie Utrecht o.v.v.’Moldavié project/collecte Koorkerk M'burg

+ 4. In de laatste dienst van februari, op de 28ste, wordt aan “de dorstigen laven” aandacht
besteed.

Het aantal kerkgangers in Nederland neemt af, maar een groeiende groep mensen is op zoek
naar zingeving. Ze hebben het misschien redelijk voor elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel
iets te missen. Op deze “dorst” naar zin speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te
bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden en delen. Deze Pioniersplekken
zijn open gemeenschappen waar iedereen welkom is en zijn zo een bron van levend water voor
iedereen die op zoek is naar zingeving. Deze opzet staat dicht bij het nagestreefde karakter van
de Koorkerk en heeft veel gemeen met het (voorlopig on hold gezette) project Zinnig Zeeuws.
NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v.Pioniersplekken/Koorkerk M’burg’

Kerken komen in actie tijdens de coronacrisis

Apart van de 40-dagentijdcampagne vraagt Kerk in Actie ook aandacht voor de ingrijpende
gevolgen van de corona crisis wereldwijd. Wij ervaren hier vooral de vrijheidsbeperkingen van
de coronamaatregelen. Maar in veel landen elders in de wereld leidt corona tot een ernstige
bestaanscrisis voor veel mensen. Ze worden ziek zonder goede hulp, raken hun baan kwijt,
lijden honger en worden in hun families met hoge sterfte van hun dierbaren geconfronteerd.
Kerk in Actie heeft al voor 11,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijv. voorlichting
over Covid-19, voedselhulp en hygiénepakketten.

Ook in 2021 steunt Kerk in Actie partnerorganisaties in 7 landen om de gevolgen van de crisis
op te vangen.

In Pakistan, waar christelijke minderheden beperkte tot geen hulp ontvangen, ondersteunt
u voor € 50 een kwetsbaar gezin met een voucher; krijgt in Papoea Indonesié voor € 20 een
maand voedsel; kan in Zuid-Soedan voor € 10 een informatiesessie over covid in een dorp
georganiseerd worden; krijgen 1400 gezinnen in Rwanda voor € 18 5 kilo rijst, 5 kilo bonen,
2 kilo suiker een 2 liter olie en zeep; ontvangt in Moldavié een verpleegkundige voor € 5
desinfectiemiddelen om mensen mee te bezoeken; kan voor € 100 in Columbia een jonge
vluchteling 2 maanden begeleiding ontvangen en, tot slot, wordt voor € 650 in Guatemala een
jongere een Y jaar tot kok opgeleid.

Bijdragen voor deze actie zijn van harte welkom op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie,
Utrecht o.v.v. ‘coronahulp 7 landen (eventueel met vermelding van voorkeursland)/Koorkerk
M’burg.

Acceptgiro-acties Protestantse Gemeente Middelburg (PGM)

* De najaarsacceptgiroactie van de PGM (Nieuwe Kerk, Ontmoetingskerk, Koorkerk) 2020 was
heel succesvol. Die bracht € 23.900,10 op; ruim € 7500 meer dan de actie in 2019.

Het bedrag wordt verdeeld over de St. Tearfund (www.tearfund.nl ), die mensen helpt op te
staan uitarmoede en onrecht; Steun aan Vluchtelingen in Griekenland (www.kerkinactie.nl ); Het




Vergeten Kind ( www.hetvergetenkind.nl ), dat verwaarloosde kinderen een veilige woonplek
biedt; en Tante Amalia ( www.philadelpia.nl ), locatie/tante-amalia), een laagdrempelige
werklocatie in Middelburg voor mensen met een licht verstandelijke handicap. Op de websites
kunt u meer over de onderscheiden activiteiten lezen.

Hartelijk dank voor uw bijdragen, die voor zo'n mooi resultaat van de najaarsactie geleid
hebben.

* De PGM houdt ook elk jaar een voorjaarsactie voor een diaconaal doel, waarvoor acceptgiro’s
met een begeleidende brief in de 2e helft van februari verspreid zullen worden.

Het inmiddels bij u bekende project Delta Indonesié van de classis Delta en specifiek het
deelproject voor de opvang van straatkinderen in Yogyakarta vormen het doel. Ook die
bevelen wij graag aan.

Verdere activiteiten
* Uit de algemene diaconale middelen heeft de PGM in december 2020 weer kerspakketten
bezorgd bij de gedetineerden van Torentijd en de ex-gedetineerden van DOOR, dat ook nog
een 30-tal gevulde toilettassen ontvangen heeft. De Ontmoetingskerk heeft dit jaar de actie
georganiseerd.
De bijdrage van de PGM-kerken werd door de ontvangers vanouds gewaardeerd als blijk dat
ook aan hen in de kerstperiode gedacht werd. Vorig jaar organiseerden wij deze actie; 2022
doet de Nieuwe Kerk dat.
* Daarop aansluitend: rond Pasen zal weer de Paasgroetenactie voor gedetineerden
georganiseerd worden.Vorig jaar hebben we de niet gehouden in verband met de coronacrisis.
Dit jaar willen we wél kaarten versturen, ook omdat gedetineerden in deze tijd vaak geisoleerd
zijn vanwege besmettingen in de gevangenis.
U kunt op 17 februari van 16.00 — 17.30 uur in het Hofje kaarten ophalen. Anders schrijft u ze
thuis. Zit u verlegen om een tekst? We geven u enkele voorbeelden:
+ U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.

(Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten)
« Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.

(Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope)
« Christenen over de hele wereld staan naast u.
+ Ik wens u Gods zegen.
« U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten.
Ook kunt u teksten vinden op https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/fag/.
U zet alleen uw naam op de kaart, zonder adres.
U kunt uw kaart(en) zelf sturen naar: Protestantse Kerk in Nederland, t.a.v. Paasgroetenactie,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. Ze moeten daar uiterlijk 5 maart zijn. U kunt de kaarten ook in
de bus doen bij de onderstaande adressen in Middelburg:
Andrea van der Vegt, Herengracht 88
Marieken Mekking, Noordweg 347
Marjan van Gilst, Amnestylaan 27
Marga Koole, Dolfijnstraat 22
Wij versturen de kaarten dan in een verzamelenveloppe naar Utrecht. De PKN draagt er zorg
voor dat de kaarten terecht komen bij gevangenen in binnen- en buitenland. Voor hen een
lichtpuntje in deze moeilijke tijd.
*We melden nu reeds dat Nieuwe Kerk en Koorkerk op 13 en 20 maart van 12-14 uur in t Hofje
onder de Toren weer een inzameling voor de Kledingbank en Voedselbank zullen houden.
Hou uw voorjaarsopruiming dus nog even vast! Meer daarover in de Vierpas van maart.

Tot slot: we realiseren ons dat we in dit bericht van onze taakgroep veel diaconale doelen
onder uw aandacht hebben gebracht. Deels is dat een gevolg van de concentratie van de
40-dagentijdcampagne. Maar vooral toch van de vele problemen waar mensen in onze wereld
mee worstelen, alsmede Kerk in Actie en haar partnerorganisaties met hun projecten die
mensen daarbij willen ondersteunen.

Namens de Taakgroep Diaconaat,
Jan Janse,
tel. 0118-851332/06-17334769. Email: janjansezeeland@gmail.com



Geef vandaag voor de kerk vanmorgen
Actie Kerkbalans en Actie Jaarbijdrage Koorkerk

2021

Actle
Kerkbalans

Het thema om het kerkenwerk te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage is in 2021:

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Met dit thema wordt de toekomst van de kerk centraal gesteld.

Die toekomst kan alleen bereikt worden als er sprake is van voldoende financiéle
ondersteuning.

Via de Actie Kerkbalans hebben de leden van de Koorkerkgemeenschap die zijn ingeschreven
bij de PKN inmiddels het verzoek ontvangen voor een jaarlijkse bijdrage.

Per abuis ontbrak bij dit verzoek de gebruikelijke begeleidende brief vanuit de Koorkerk.
Deze brief is alsnog per e-mail aan de betrokkenen toegezonden.

Naast de Actie Kerkbalans starten we dit jaar met de Actie Jaarbijdrage Koorkerk. Deze actie
is bedoeld om ook de leden van de Koorkerkgemeenschap, die niet ingeschreven zijn bij de
PKN, te vragen de Koorkerk te steunen met een jaarlijkse bijdrage.

Alleen samen, bijdragend naar vermogen, houden we onze Koorkerkgemeenschap levend,
morgen en over-morgen.

Namens de kerkenraad Koorkerk en de VVHM
Chris Lobbezoo

boekenmarkt@koorkerk.nl

Ons laatste bericht las u al weer drie maanden geleden, namelijk in het novembernummer
van ons aller lijfblad. We ontvouwden toen onze plannen voor de boekenmarkt 2021, met
o0.a. een oproep voor het doneren van Lundia-kastonderdelen voor de boekenkasten die we
graag achter in de kerk willen plaatsen. Die oproep wordt sedertdien met regelmaat herhaald
in De Bode en De Faam, op Marktplaats en op het prikbord van zeelandnet.nl.

Onze "verlanglijst” vindt u vanzelfsprekend ook op de boekenmarktpagina van koorkerk.nl.
Inmiddels hebben we van diverse kanten wat onderdelen binnengekregen, maar het
merendeel daarvan zal nog moeten worden ontdaan van een lelijke verflaag en opnieuw
worden geschilderd. Dat zal ons (en u!?!?) aardig van de straat houden als lockdown en
avondklok eenmaal zijn opgeheven.

Daarnaast hebben zich al een aantal personen gemeld die graag een berichtje krijgen
wanneer de inname van boeken van start gaat. Want ook daar wachten we nog even mee,
omdat we simpelweg niet of nauwelijks plaats hebben om boeken op te slaan. Wilt u ook
bericht ontvangen, meld dit dan via boekenmarkt@koorkerk.nl

Namens het boekenmarktteam
Peter van Keulen

Inleveren kopij voor
de Vierpas

ledereen die betrokken is bij
de Koorkerkgemeenschap
kan informatieve,
inspirerende en
verbindende artikelen
aanleveren voor De Vierpas.

De Vierpas van de maand
maart 2021 verschijnt op
28 februari 2021.

Kopij dient uiterlijk 19
februari 2021 per mail te
worden aangeleverd bij de
redacteur, Adrie le Clercg.

Zijn mailadres is:
adeleclercq@zeelandnet.nl
Eventueel bij het artikel

te plaatsen fotomateriaal
graag in een aparte mail of
bijlage.

Adrie le Clercq,
redacteur Vierpas



Fiet Almekinders

Dre preekstoel van de Koorkerk

Eens leidde ik een groepje Belgische architectuur-

histarici rond en aangekomen in de Koorkerk zei een

van de bezoekers: 'Mooi hoor, deze kerkruimte met
al dat licht en die hoge ramen. Alleen dat houten

bakbeest daar voorin, dat is toch géén gezicht’ Met
dat bakbeest bedoelde de bezoeker de preekstoel.

Het was me eigenlijk nooit 2o apgevallen, gewoon
omdat ik al zo lang vertrouwd ben met de aanwezig-
heid van het ‘bakbeest! En ja, het is ook wel sen
volumineus ding, maar desondanks is het houtsnijwerk
wel heel mooi. Ik ben er toen eens goed naar gaan
kijken en daarkij viel mij iets op. Alle informatieboekjes
en brochures over de Abdijkerken vertellen dat deze
preekstoel - afkomstig uit de Amsterdamse Zuiderkerk -
17e eeuws is. Merkwaardig, want hi ziet er helemaal
niet 17e eeuws ult; alle ornamentiek en houtsnijwerk is
van veel later tijd, namelijk van omstreeks 1800.

Een beetje nieuwsgierig over die preekstoel geworden
vond ik een boek uit 1910: G.0. Bomn, G. Hzn: De
Zuiderkerk te Amsterdam. Hierin vartelt de schrijver iets
aviar onze preekstoel en jawel, het bleek dat het meubel
niet meer zijn 17e eeuwse gedaante heeft, want Bom
zegt dat de preckstoel in 1820 ingrijpend is gewijzigd.
Waarschijnlijk zijn het frame en in leder geval de stenen
voet gehandhaafd, maar heeft men de buitenpanelzn
vervangen met voor dig tijd modieus houtsnijwerk.

In 1925 werd de laatste dienst in de Zuiderkerk
gehouden. Daarna heeft de preekstoel nog lang in een
deels onttakeld kerkgebouw gestaan alvorens naar

De preekstoel van de Koorkerk
Gert Kooiman zag onderstaand interessant artikel in de nieuwsbrief van de Nieuwe Kerk
en willen we u natuurlijk niet onthouden.

Omistveden kerkmeubel

Middelburg te worden getransporteerd. Na harbouw en
restauratie van de Abdijkerken werd in 1952 deze
preskstoel in de Koorkerk geplaztst, op advies van de
restauratie-architecten Rothuizen en van der Kloot
Meyburg. De meningen waren verdeeld. De destijds
gezaghebbende supervisor-restaurateur van het
Abdijcomplex. de Lussanet de Sablaniére, noamt het in
het Zeeuws Tijdschrilt van oktober 1952 ‘een prachtige
eikenhouten kansel, maar een recensent van de PZC (11
december 1952) is aanmerkelijk minder positief en
heeft het aver een ‘niets zeggende preekstoel!

Dit is onbetwistbaar een heel mooie kansel, maar ook
wel wat dominant voor de Koorkerk. Aanvankelijk is hij
gemaakt voor cen greter kerkgebouw, en in dis situatie
stond hij tegen een pilaar, in het midden van de lange
zijde van de kerk. Zoals gebruikelijk in de 17e esuw,
bevonden de zit- en staanplaatsen zich daar als het
ware omheen: een situatie die sinds de bouw van de
Zuiderkerk in 1611 tot de sluiting nooit is gewijzigd. Het
kiankbord was rondom de pilaar gebouwd, en hing
daardoor minder ver naar voren. Zo was dat enorme
klankbord niet zo overheersend aanwezig. Je kunt ack
nu nag aan de kleur zien dat het achterste paneel van
het klankbord later is gemaakt: daar liep die pilzar
doorheen.

Deze preekstoel zal in de Amsterdamse Zuiderkerk veel
beter met de omgeving geharmonieerd hebben dan
hier in de Koorkark. Maar na bijna zeventig jaar is hij hier
tach niet meer weg te denken, en hoort hij als
besldbepalend element blj de Koorkerk.
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Uit het Bouwteam

Wandelen

De nieuwjaarswandeling 2021 is gean-
nuleerd, maar dat neemt niet weg dat wie
wil met één ander kan gaan wandelen. We
mogen met twee personen samen op pad.
Heb jij zin om te wandelen met een ander

uit de Koorkerk? Maak daarvoor onderling
een afspraak of maak je belangstelling
kenbaar via bouwteam@koorkerk.nl. Wij
gaan je dan aan een ander die ook wil
wandelen koppelen. Het is handig als je
behalve je naam en telefoonnummer ook
aangeeft op welk moment in de week je
het liefst wandelt (doordeweeks of in het
weekend en s morgens of 's middags). Het
vertrekpunt is de Koorkerk (tenzij je zelf
iets anders afspreekt natuurlijk).

Kerkdienst met koffie na

In het voorjaar van 2020 is na een
voorzichtige start uiteindelijk
door zo'n dertig mensen van de
Koorkerkgemeenschap deelgenomen
aan digitale ontmoetingen na afloop van
de kerkdienst. In groepjes van zes tot
acht personen spraken we elkaar na de
kerkdienst, net zoals aan de koffietafel in
de kerk. Over alledaagse dingen en over de
inhoud van de dienst. In juli zijn de meeste
groepen gestopt. Nu de beperkingen in
onze bewegingsvrijheid weer groter zijn
geworden en de diensten online worden
aangeboden, is er wellicht weer meer
behoefte aan digitale ontmoetingen.

Moeilijk is het niet, zoomen, en lukt het niet
direct, dan helpen we (telefonisch).

Wie mee wil doen heeft een laptop, tablet
of mobiele telefoon nodig (met microfoon/
speaker en camera). Nadat je hebt laten
weten dat je mee wilt doen, ontvang je
op zaterdag een emailbericht. Daarin zijn
opgenomen: de link naar de zondagse
kerkdienst, de liturgie (als bijlage) en een
link naar een zoombijeenkomst. Je bezoekt
eerst de dienst (luisteren of kijken — beide
tegenwoordig mogelijk), na afloop van
de dienst klik je in het mailbericht op de
link voor de zoombijeenkomst. Je ziet
en spreekt dan via de computer andere
mensen uit de Koorkerkgemeenschap. Een
zoomsessie duurt maximaal 45 minuten.
Belangstelling om mee te doen? Meld je
aan via bouwteam@koorkerk.nl (graag met
naam en telefoonnummer). Het is handig
om ook te laten weten of je al eerder aan
een zoomsessie hebt meegedaan. Als je
daar nog niet ervaren in bent, zullen we je
een document sturen met een wat meer
uitgebreide uitleg.

Namens het bouwteam,
José Baars,
0118567747 /06 51070297




Remonstrantse geluiden RGMZ

‘Het is de scheppende kracht van het geloof die de mens waarlijk tot mens maakt en die het wonder
van Gods glorie bewerkstelligt (...) in dié zin, dat niets meer en minder en precies alleen het geloofin
liefde vergt om liefde teweeg te brengen en ervaren, zoals vuur warmte en licht teweeg brengt en is.
Met die klaroenstoot, ontleend aan ‘Peachez’ van llja Pfeijffer, luidde ds. Martijn Junte afgelopen
zondag 17 januari ‘ ten overstaan van de Koorkerkgemeenschap (Kkg)' de nieuwe kerkenraad in.
Nieuw en onbevangen, op weg naar verder herstel van vertrouwen en verbinding voor en door
alle mensen van onze Kkg, in samenspraak met de beide andere besturen, het bouwteam e.a.
Ons RGMZ-bestuur, tot de eerstkomende ALV nog demissionair, wenst deze kerkenraad en
ons allen vleugels toe. Graag dragen we ons steentje verder bij aan brede verbroedering. In
openheid elkaar verrijkend en versterkend, met echte aandacht en interesse voor elkaars
eigen(aardig)heden. Een Kkg die boeit en bloeit als smeuige smeltkroes van vrije geluiden en
levensovertuiging. Waar het bruist én stil is, waar je ademt en op adem komt, waar veerkracht
kleurrijk in eendracht gedijt.

Als vertegenwoordigers van de RGMZ willen we graag een remonstrantse poort zijn. Mensen,
gewend aan het remonstrants cultuurgoed of nieuwe mensen die zich aangetrokken voelen
tot deze oude verdraagzame traditie (van ‘ruim-zinnig christelijk’ tot ‘religieus humanistisch’),
kunnen een warm welkom verwachten. Zoals de ervaring ons heeft geleerd, vindt een ieder op
zijn eigen manier en op haar eigen tijd verbinding of versmelting met onze Kkg.

l.v.m. de corona-maatregelen zit er voorlopig geen ‘life’ RGMZ-ledenvergadering in. Nu de
noodzaak dringt om onze achterban over onze toekomst en koers te raadplegen, willen we
een ALV in alternatieve vorm organiseren: een combinatie van schriftelijke raadpleging en
besluitvorming via Zoom. Wij zullen leden en vrienden schriftelijk en/of per mail benaderen.
Hierover binnenkort meer.

Onze zieken, o.m. recent Gerda van Leeuwen, wensen we alle goeds en (verder) herstel toe.
veel dank aan onze ex-penningmeester Hans Vreeke en waardering en sterkte voor onze ex-
voorzitster Marijn. Tot slot een nadere introductie van (en door) Esther, nieuwe secretaris a.i.

Secretaris demissionair bestuur RGMZ

Via Maarten 't Hooft is mij gevraagd of ik een actieve bijdrage
zou kunnen en willen leveren aan de Koorkerkgemeenschap.
Mijn naam is Esther Meulblok (54 jaar) en ik ben sinds twee jaar
vriend van de Remonstranten. Van huis uit ben ik niet gelovig,
maar de nieuwsgierigheid was er altijd wel. Tien jaar geleden ben
ik getrouwd met een man die hier wel mee is opgegroeid, maar
een andere zienswijze op zijn geloof heeft gevonden. Zelf was
ik nog steeds zoekende. Vele mooie gesprekken met mijn man i
volgden, boeken gelezen, zienswijzen onderzocht. Op een avond, A f :
liggend in bed onder mijn warme dekentje, bladerde ik in het boek %
‘Religie zonder angst en geweld’ van Matthias Beier. Op één enkele

bladzijde werden de obstakels die mijn geloof in de weg stonden opgesomd én teniet gedaan.
De blije warmte die mij daarna overviel zal ik nooit vergeten.

Maar hoe ga ik dit nieuwe vlammetje onderhouden? Het antwoord hierop vond ik tijdens
een googlesessie in de woorden van de Remonstranten: Geloof begint bij jou. Het klinkt zo
eenvoudig, maar mijn gedachtestromen vloeiden gelijk in tegenovergestelde richting. Niet
meer:‘Waar zou ik bij passen, maar‘Wat past er bij mij'

Het horen bij een geloofsgemeenschap is nieuw voor mij. Spannend ook. Secretarieel werk
heb ik altijd graag gedaan, zowel in mijn werk als privé. Ik hoop dat door het vervullen van deze
functie bij het bestuur van de RGMZ, al is het maar tijdelijk, mij nog meer een deel zal voelen
van de Koorkerkgemeenschap.

Naam: Esther Meulblok

Leeftijd: 54 jaar  Burgerlijke staat: Getrouwd

Kinderen: 2 kinderen en 3 bonuskinderen  Woonplaats: Heinkenszand

Beroep: Ambachtelijk Kunstschilder

Een greep uit de hobby’s: Kleding naaien, tuinieren, klussen, wandelen, lezen.

Maarten 't Hooft, tel. 0118-436084
Kees Eckhardt, tel. 0113-853891



Boeken. Daar wil ik het over hebben. Over lezen dus.

Ik heb mezelf wel eens horen zeggen dat ik, vierde in een gezin
van negen kinderen, mijn jeugd niet zou hebben overleefd
zonder boeken. Een beetje overdreven misschien, maar toch...
Want als ik las, was ik even in een andere wereld. Behalve boeken
was trouwens ook de natuur, veel buiten zijn, heel belangrijk.
Het was toen nog een hele toer om aan boeken te komen.
Een openbare bibliotheek was er nog niet in Genemuiden. Op
zaterdagavond kon je wel boeken lenen in een zaaltje van het
wijkgebouw. En dan was er elk jaar het boek van de zondagschool
op tweede kerstdag. Zomaar een boek kopen was er toen niet bij.
Nu zit ik te typen in mijn werkkamer -met een Lundia kast
praktisch vol met boeken, en dan alleen nog maar de Engelstalige. Dat begon zo: toen ik
een jaar of 17 was, had ik besloten dat ik naar Engeland wilde. Ik had een advertentie gezien
in de krant waarin een au-pair werd gevraagd. Geen sprake van, zeiden mijn ouders, want
dat had nog nooitiemand in Genemuiden gedaan. Uiteindelijk gaven ze toe en werd ik zo
ongeveer de deur uitgestuurd met de woorden dat ik niet binnen het jaar terug hoefde
te komen. In een klein dorpje dicht bij Wakefield in Yorkshire had ik een heerlijke tijd. Na
Engeland kwam Frankrijk, en met de kennis van beide talen kreeg ik leuke banen. Daarnaast
heeft Engeland (en lerland) een grote plaats in mijn hart ingenomen en heb ik er prachtige
wandelvakanties gehad.

Het vervolg van Engeland kwam na de geboorte van mijn tweede kind, toen ik besloot
de opleiding MO-Engels te doen. Voor het mondelinge gedeelte van het examen moest
ik twintig boeken lezen. Het feminisme had tegen die tijd een flinke plek in mijn leven
ingenomen en die lijst bestond dan ook voor 98% uit boeken door vrouwen geschreven.
De man die het examen afnam, was duidelijk niet meegegaan met de tijd en kende er
volgens mij niet één van. Van het MO-diploma heb ik veel plezier gehad, want ik kwam in
het onderwijs voor volwassenen terecht, o.a. de‘Moedermavo’ Daar stimuleerde ik o.a. flink
het lezen van Engelstalige boeken. Ondertussen bleef ik zelf ook heel veel lezen.

Ik had nog een grote wens: ik wilde de opleiding Tolk/Vertaler Engels doen. Nog niet zo
gemakkelijk met een gezin van ondertussen drie kinderen en een baan in het onderwijs.
Uiteindelijk is het er toch van gekomen. Ik mocht instappen in het tweede leerjaar bij
een deeltijd opleiding in Rotterdam en het is me gelukt in één keer het diploma te halen.
Achteraf snap ik niet hoe ik dit allemaal voor elkaar heb gekregen.

Ondertussen was ik zo ongeveer leesverslaafd. Ik kon breien en lezen tegelijk en zelfs koken
en lezen. Mijn wens om door te gaan voor literair vertaler heb ik helaas moeten opgeven.
Een fulltime opleiding in Utrecht was geen optie.

In 2004 kreeg ik de kans om fulltime als freelance vertaler (zzp'er) te beginnen en werden de
aangeschafte Engelstalige boeken belastingaftrekbaar.

En daar staan ze dan, in mijn Lundia kast, met altijd een stapeltje nieuwe boeken ‘op
voorraad’. Boeken, geschreven door Engelse, lerse, Amerikaanse, Australische, Nieuw-
Zeelandse en Afrikaanse schrijvers. Wat zijn ze me dierbaar. Ik houd scherp nieuwe uitgaven
in de gaten, o.a. met de wekelijkse hulp van The Guardian. Zo nu en dan probeer ik ruimte te
maken door boeken weg te doen, maar dat gaat me slecht af. Want, wie weet, wil ik ze ooit
nog een keer lezen. Aan Nederlandstalige boeken kom ik helaas nauwelijks toe. Een mens
kan niet alles...

Henny Kuut

Middelburg

Predikant:

Vacant

Scriba: Luuk
scriba@koorkerk.nl

RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712

VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coordinerend koster:
Henk Kappers 0118-639420
Organisten : Martin van der
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00
uur is Els op zaterdagavond
bereikbaar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw:
Coodrdinator : Johan
Klumpenaar 0118-635989
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:

Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl

Marja Oostdijk

tel.: 06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595
t.n.v VVHM wijkkas
Koorkerkgemeenschap,
Serooskerke W

VVHM: NL81 INGB 0000 148233
t.n.v VVHM

RGMZ: NL38INGB 0000
630321 t.n.v. penningmeester
RGMZ Middelburg



